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Ouderling van dienst: … 
Thema: Brief voor de koning 
Kleur: Paars 
 
Welkom 
Zingen aanvangslied NLB 281: 1 – 3, 6 Wij zoeken hier uw aangezicht 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Eventuele afkondiging van overlijden 
Zingen Psalm 25: 2 Here, maak mij uwe wegen 
Toenaderingsgebed 
Zingen Psalm 25: 4 God is goed, Hij is waarachtig 
Genadeverkondiging en leefregel uit Marcus 12:28-34 
Zingen: HH 627 Abba Vader 
Moment met de kinderen (paasproject ‘Met vallen en opstaan’) door Marit Mosterd 
Zingen projectlied 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Zingen lied: NLB 313: 1 Een rijke schat van wijsheid 
Schriftlezing: 2 Koningen 19: 9-19  
Zingen lied: NLB: 313: 4, 5 Maar wie op ’t woord vertrouwen 
Verkondiging 
Zingen lied: Heere God, wij komen tot u (Wijs: Samen in de naam van Jezus (HH 399) 
 
Gebeden: Dankgebed, voorbeden afgewisseld met: HH 544 O Lord, Hear my prayer 
Stil gebed, Onze Vader 
Aandacht voor de collecte 
Kinderen komen terug uit de kinderkerk  
Zingen slotlied NLB 1010 Geef vrede Heer, geef vrede 
Zegenbede Iona (Gezamenlijk uitgesproken) 
  



Tekst lied na de verkondiging voor beamer: Heere God, wij komen tot U 
 
Heere God wij komen tot U 
in een bange donkere tijd, 
heel de wereld is verslagen 
en we voeren allen strijd. 
Breng ons, Heere op de knieën, 
dat wij U belijden, Heer’. 
U staat boven alle dingen, 
leer ons leven tot Uw eer! 
 
Heer’, ik mag toch alles vragen? 
Als ik bang ben, vol verdriet? 
Wilt u daarom naar ons luisteren? 
Hoor, verhoor toch ook dit lied! 
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman, 
U bent toch de sterke God! 
Brengt U dan Uw eigen vrede, 
wees bewogen met ons lot! 
 

Tekst zegenbede voor beamer (Zegenbede uit Iona) 
 
In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD 
In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD 
In ons leven, op onze zoektocht, 
DE LIEFDE VAN GOD 
Bij het einde, nieuw begin, 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
THUIS TE BRENGEN. 
AMEN.  


